Dody Duifjes - Scheiden is elkaar vasthoudend loslaten
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DODY DUIFJES
SCHEIDEN#S ELKAAR VASTHOUDENBEOSLATEN
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Doe gewoon normaal zeg ik!
Jullie hebben van elkaar

gehouden.

Eerst als prille kalverliefde.
Dan als grote liefde.
Met tussendoor misschien
een onbereikbare of
verboden liefde.

En nu is die liefde
verdwenen!

Ik huil dus niet empathisch mee
met vechtende ouders, maar dwing
ze met hun kinderen rekening te
houden.
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Vooral als de kinderen
inzet zijn van strijd, is dat
zeer schadelijk.

Dat de liefde tussen paps
en mams bekoeld is, is hun
probleem.

Niet dat van de kinderen.

Ik zet daarom de
belangen van de
Rinderen altijd voorop.

Veel kinderen hopen dat
hun ouders weer bij elkaar
komen, ook al weten ze
dat dit niet zo is.
Soms heeft hun hart
gewoon even iets meer tijd
nodig om te accepteren
wat hun hoofd al weet.

Kinderen mogen niet belast worden door
het feit dat hun ouders uit elkaar gaan.
Zij moeten op een goede manier een stem
hebben in het scheidingsproces.
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Het is allemaal ruk.
Dat begrijp ik.
Maar je gaat er geen bonje over maken.
Waar ben je dan mee bezig mens!
Doe alsof je niet meer weet waarom jullie ooit
trouwden, maar geef elkaar geen trap na.

Scheiden is kut.

Ik kan het niet anders verwoorden.
Het scheiden zelf, maar ook alles wat
erom heen komt kijken.
ledereen zit in een moeilijke periode en
heeft te maken heb met veel negatieve
emoties.

Soms loopt een scheiding zo uit de hand
dat er sprake is van een vechtscheiding.
Ouders die zo verbeten bezig met hun
eigen strijd, dat ze de belangen van hun
kinderen uit het oog verliezen.

Een scheiding is op zich

al heftig voor kinderen.

Ook als ouders hun best
doen alles zo goed
mogelijk te laten

verlopen.
Hoe is het dan om als
kind een vechtscheiding
mee te maken?

Die ruzie tussen jullie, die
wilden zij niet!
Waar zijn jullie mee bezig!
Jullie zijn juist de twee
mensen waar de kinderen
het gekst op zijn.

En jullie maken elkaar bij
hen zwart?

Doe een even gewoon zeg!

Praat met elkaar.

Houdt de kinderen

erbuiten.

En wat spreken wij af over en met de kinderen?
En dan is er de verdeling van de inboedel.
Wie neemt welke meubels mee?

Een echtscheiding is nooit prettig.
Natuurlijk blijven er financiéle
kwesties die geregeld moeten.
Wie neemt er bijvoorbeeld de

hypotheek over?
Wie blijft er in het huis wonen?

Scheiden?
Som:s is dat echt beter.
W a0 Maar één ding hé:

De kinderen worden niet
met het zwaard in tweeén
geslagen!
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